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Is dit het laatste parochieblad
dat u ontvangt?

Bij het vorige parochieblad zat een blauw briefje met de
vraag of u het parochieblad wilt blijven ontvangen. Veel
mensen hebben aangegeven dat ze dat graag willen.
Als u het niet meer wilt ontvangen hoeft u niet te
reageren. Maar we zouden het vervelend vinden als u
bent vergeten te reageren, maar het parochieblad toch
wilt blijven ontvangen. Vandaar deze herhaalde oproep.

Als u nog niet heeft gereageerd, maar het parochieblad wilt
blijven ontvangen, stuur dan een berichtje met uw naam en
adres naar parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl
Bellen kan ook 046-4743420. U kunt het parochieblad ook
digitaal lezen op www.stadsparochiegeleen.nl/

Wilt u voor 15 augustus 2024 reageren?
Als we geen reactie ontvangen, gaan we ervan uit dat
we het parochieblad niet meer bij u hoeven te bezorgen.

NB Het parochiekantoor is van 29-07 t/m 18-08 alleen op
dinsdag en vrijdag bereikbaar.




Luister naar de stilte, dan spreekt God tot ons!

Wij, mensen raken heel vaak geirriteerd als iemand ons vragen stelt.
Sommige politici worden helemaal nerveus als ze een persconferentie
moeten houden. Dit gevoel begint al in onze schooljaren en neemt
alleen maar toe. Van een leraar die in de les vragen stelt, wordt niet
iedereen blij. En studenten die, net als ik, altijd in de laatste bank
willen zitten, zeker niet. De vragen van de leraren irriteren ons. Dat
betekent niet dat wij geen antwoord kunnen geven. Maar wij, de
“achterbankers” voelen ons altijd slimmer dan de docenten. Daarom
vinden wij de vragen helemaal niets voor ons. U hoeft dit niet te
geloven hoor! Maar het is in ons “achterbankersperspectief” helemaal
waar.

Maar nu vind ik het wel mooi om vragen te antwoorden. Zeker de
vragen die op de theezakjes van “Pickwick” staan. Bijvoorbeeld deze
vraag: “Als je een tijdmachine krijgt, naar welk jaar in het verleden zou
je dan terug willen?” Ik antwoordde meteen: 2013. Dat was mijn
spirituele jaar. In dat jaar heb ik veel meditatietechnieken geleerd en
de 30-daagse Ignatiaanse retraite gedaan. Ik moest dertig dagen stil
zijn zonder contact met de wereld. Die stilte was heerlijk. Dat wil ik in
mijn leven nog wel eens doen. Ik verlang altijd naar de stilte. Veel
mensen vinden de stilte ongemakkelijk. Maar als u een keer de stilte
echt ervaart, zult u dat ook heel aangenaam vinden.

Stilte is echt belangrijk in ons leven. We worden voortdurend
blootgesteld aan geluiden, waardoor we ons soms overweldigd kunnen
voelen. Door momenten van stilte in te bouwen in ons leven, kunnen
we ons hoofd leegmaken en tot onszelf komen. Daarnaast kan stilte
ons helpen om onze creativiteit te stimuleren. Door ons te omringen
met stilte, krijgen we de ruimte om onze gedachten te ordenen en
nieuwe ideeén te bedenken. Dit is niet alleen van belang voor
schrijvers, maar voor iedereen die creatief bezig wil zijn. Stilte kan ook
helpen om ons bewustzijn te vergroten. Door in stilte te mediteren of
te reflecteren, worden we ons beter bewust van onze gevoelens en
gedachten. We krijgen meer inzicht in ons handelen en leren om
bewuster in het leven te staan. Tot slot kan stilte helpen om in contact
te komen met de natuur. Wie wel eens een boswandeling maakt, weet
hoe rustgevend de afwezigheid van geluiden kan zijn. Door stil te zijn
en ons te concentreren op de omringende natuur, voelen we ons
verbonden met de wereld om ons heen.



i - e U AR

Het volgende verhaal gaat over de zin van stilte. Een eenzame monnik
kreeg op een dag bezoek van enkele mensen. Nieuwsgierig vroegen ze
hem wat voor nut het leven in stilte en meditatie had. De monnik, die
net een emmer water haalde uit een diepe put, stopte met zijn werk en
zei: “Kijk eens in de put. Wat zien jullie?” De mensen tuurden naar het
water en zeiden: “We zien helemaal niets.” Enige tijd later herhaalde de
monnik zijn vraag. “Kijk nog eens in de put. Wat zien jullie nu?” De
mensen keken weer en zeiden opgetogen: “We kunnen in de
weerspiegeling onszelf zien!” "Dat is de kracht van de stilte,” legde de
monnik uit. “Ik was water aan het putten en daarom was het water
onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De stilte van
meditatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even hier
wachten.” Enige tijd later zei de monnik weer: “Kijk nu nog een keertje
in de put. Wat zien jullie nu?” De bezoekers tuurden in het diepe water
en riepen uit: “Nu zien we de stenen op de bodem van de put!” “Juist,”
beaamde de monnik, “als je maar lang genoeg wacht en opgaat in
stilte en meditatie, kun je de grond van alles aanschouwen.”

Dus laten wij proberen elke dag een paar minuten tijd te besteden aan
de stilte. Dat zal zeker ons leven veranderen. Want God spreekt tot
ons in de stilte.”

Kapelaan Arul



Familieberichten

Opgenomen in de katholieke kerk werd:
21 juni Maryam Abdollahi Doopsel, Vormsel
en Eerste Heilige Communie M&P Oud-Geleen
Als parochie verwelkomen wij haar hartelijk en wensen haar toe dat
haar keuze haar veel houvast en vreugde brengt in het leven.’

Gedoopt werden:

9 juni Senn Koumans St. Janskluis
9 juni Kaj America St. Janskluis
16 juni Jackie Heijnen M&P Oud-Geleen

7 juli Juul Sieben OLAB

‘Mogen zij, gesteund door hun familie, opgroeien tot enthousiaste
christenen die meebouwen aan een betere wereld.’

Na een kerkelijke dienst werden in Gods handen gegeven:

8 juni Tiny Heuts, 95 jr St. Augustinus

9 juni Jac Langen, 83 jr OLAB

20 juni Marlies Visser-Dols, 93 jr St. Augustinus
23 juni Maria Janssen-Timmermans, 71 jr  M&P Oud-Geleen
7 juli Diaken Huub van Dijck, 89 jrSt. Augustinus

7 juli Mia Dreessen-Feron, 92 jr Christus Koning
7 juli Maria Mevis-Reichel, 93 jr Christus Koning
13 juli Nieke van Hilten-Ongenae, 93 jr M&P Oud-Geleen
15 juli Frieda Werlemann-Verdier, 107 jr  H. Augustinus

‘Moge de goede God hen opnemen in Zijn hemels Vaderhuis en mogen
de nabestaanden troost vinden in ons verrijzenisgeloof.’

Huwelijk:
30 mei Axel Faust en Wendy Dukers M&P Oud-Geleen
‘We wensen hun van harte Gods zegen voor een gelukkig huwelijk’

Voornemens om voor de kerk te trouwen:

3 augustus Luc Haagen en Joanna Katarzyna Guzla Nysa (Polen)
6 september Mitchel Schmidt en Myrna Bos OLAB

‘Moge onze God, die liefde is, hen in eenheid en hart bewaren.




In memoriam
Oud-diaken Huub van Dijck

Zaterdag 13 juli namen we in onze
parochiekerk Sint Augustinus afscheid van
oud-diaken Huub van Dijck. Van 1994 tot
2007 was hij als diaken verbonden aan de
Augustinusparochie. In augustus zou hij
90 jaar worden. Een lang en welbesteed
leven in dienst van familie, gemeenschap
en kerk werd dankbaar afgesloten.

Tijdens de plechtige eucharistieviering ten afscheid werd vooral dank
uitgesproken voor zijn leven en inzet. Huub van Dijck werd geboren
in Weert en groeide op in een groot gezin. Hij kwam in Geleen terecht
als leraar Engels. Hij was ruim 50 jaar gehuwd met Lieke Eijssen, die
zes jaar geleden overleed. Hun zonen groeiden op in Geleen. Na zijn
vervroegde pensionering gaf hij gehoor aan zijn roeping om als
permanent diaken de kerk in het bisdom Roermond te dienen.
Oud-kapelaan John Dautzenberg, achterneef van diaken van Dijck,
droeg samen met pastoor Rainer Kanke en mede-wijdeling diaken
Gerad Sars de H. Mis op. Ook vicaris Wilbert van Rens concelebreerde.
Hij bezocht namens het bisdom Huub met grote regelmaat, thuis in
Geleen en later in Maastricht in verzorgingshuis ‘Licht en Liefde’.

Oud-kapelaan John Dautzenberg, thans deken van Maastricht, ging in
zijn preek in op het thema ‘thuiskomen’. Waar ben je echt thuis? Daar
waar je geboren bent? Waar de mensen van je houden? Daar waar je
Gods liefde ervaart? De jaren van zijn actieve diaconaat werden
getekend met een grote en trouwe aandacht voor zieke en eenzame
parochianen. Zijn inzet voor de Vincentiusvereniging en Marriage
Encounter was oprecht en betrokken. In de stilte en op de
achtergrond werd veel goeds gerealiseerd.

Diaken van Dijck had zelf ooit de lezingen voor zijn uitvaart
uitgezocht. Ook psalm 139 werd gelezen. Hierin wordt beschreven hoe
God de Heer iedere mens ziet en zich door die blik gezien, gekend en
bemind mag weten. Jezus belooft zijn leerlingen véér te gaan om
thuis te komen. Met die belofte zijn mensen onderweg, van die hoop
zijn Christenen vervuld; thuiskomen bij de Heer.



In Memoriam Albert van Houten

Albert van Houten is zijn hele leven betrokken
geweest bij het geloof en de kerk. Hij was een
vroom man en lid van de lekenbeweging Opus
Dei. Nadat hij jarenlang als aalmoezenier van
het Leger des Heils op verschillende plaatsen
in Nederland woonde belandde hij weer in
Geleen. Van 2000 tot 2018 is Albert met veel
plezier organist geweest in de OLAB-kerk aan
de Bloemenmarkt en in de HH. Marcellinus en

Petruskerk in Oud-Geleen. Hij zong ook uit volle borst de kerkliederen
mee. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Albert is op 10

juni in WZC Bloemenhof overleden. Hij is 69 jaar geworden. Dat Albert
mag rusten in vrede en vereeuwigd mag worden met zijn familie.

Bedankt Albert!

Q40,49
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VIRGA
JESSE
FEESTEN
HASSELT

11 tm 25 augustus 2024

11 tot en met 25 augustus
Virga Jessefeesten Hasselt

Zoals Maastricht, Susteren en Aken een
Heiligdomsvaart kennen en Tongeren de
Kroningsfeesten, zo vinden in Hasselt elke
zeven jaar de Virga Jessefeesten plaats. Die zijn
deze zomer weer van 11 tot en met 25
augustus. Hasselt staat dan twee weken in het
teken van deze Mariafeesten met
ommegangen, vieringen, culturele
evenementen en een versierde stad.

Bij de Virga Jessefeesten horen drie
ommegangen: op 15, 18 en 24 augustus.
Verder zijn er tussen 11 en 25 augustus tal van
andere evenementen in de stad.

Kijk voor het programma en tickets

op www.virgajessefeesten.be



http://www.virgajessefeesten.be/

Procedure onttrekken aan eredienst
Herbestemming Christus Koning & OLAB

Onlangs stond er een uitgebreid artikel in De Limburger over de
stand van zaken van het herbestemmen van de kerken in
Lindenheuvel, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (OLAB)
en aan de Kluis, Christus Koning (CK). Dit is een proces waar we al
een aantal jaren mee bezig zijn. Hoewel het geen prettig besluit is
om een kerk te moeten sluiten, is het toch ook prettig dat er
perspectieven zijn voor de herbestemming van beide kerken. We
zijn al in gesprek met een aantal partijen en inmiddels is duidelijk
dat er mogelijk nog meer geinteresseerden zijn.

Dit betekent ook dat we de procedure voor het onttrekken van deze
kerken aan de eredienst in gang gaan zetten. Dat is ook het
nadrukkelijk advies van het bisdom. Als we daar op tijd mee beginnen,
is er ook alle rust om dit te doen. Als we die procedure hebben
doorlopen, met o0.a. een hoorzitting met parochianen, betekent dat
niet dat de kerken direct daarna al dicht gaan. De kerken worden pas
daadwerkelijk aan de eredienst onttrokken en gesloten als de nieuwe
bestemming duidelijk is en ook het tijdpad ernaartoe. Dat kan nog
enige tijd duren, maar we hopen daar eind van dit jaar wel
duidelijkheid over hebben. Het kan ook dan overigens nog wel even
duren voordat er daadwerkelijk wordt gestart met de herbestemming.

Gedachtenisplaatjes

Naar aanleiding van het bericht in de krant kregen we vragen over de
gedachtenisplaatjes die zich in beide kerken bevinden. Uiteraard gaan
we daar zorgvuldig mee om. Als er duidelijkheid is over de (termijn
van) herbestemming van een van beide kerken gaan hierover berichten
in het parochieblad, op onze website en op Facebook. Voor zover we
beschikken over gegevens van nabestaanden zullen we hen
informeren en de gedachtenisplaatjes en mogelijk ook asbusjes aan
hen terugbezorgen of desgewenst verplaatsen naar de
Augustinuskerk. De gedachtenisplaatjes die daarna nog overblijven
zullen nog een tijdje worden bewaard. Mocht zich dan na verloop van
tijd nog iemand melden dan wordt het gedachtenisplaatjes alsnog
teruggegeven. Nabestaanden die nu al een gedachtenispaatje willen
ophalen kunnen contact opnemen met het parochiekantoor
parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl of bel 046-046-474 34 20.
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Ouderavonden op 24 en 28 augustus
Aanmelden Eerste heilige Communie en
H. Vormsel

Als het nieuwe schooljaar begint, gaan we ook weer van start met
de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het
Vormsel. De communie is komend schooljaar op zondag 25 mei
2025 om 11 uur in de Augustinuskerk.

De informatiebijeenkomsten voor ouders van communicanten en
vormelingen zijn op zaterdag 24/08/2024 om 11u en op woensdag
28/08/2024 om 19u30. Plaats van handeling is de Augustinuskerk.
Ook ouders die gewoon informatie willen over catechese voor hun
kind(eren) zonder dat ze de communie of het vormsel doen, kunnen
aansluiten. Aanmelden voor een ouderavond kan via mail naar
catechesegeleen@gmail.com (met vermelding van welke datum en
hoeveel personen).

Ouders kunnen hun kind eventueel alvast aanmelden voor EHC of
vormsel via de website www.stadsparochiegeleen.nl , maar dat kan
ook nog na de ouderavond. De eerste familiezondag is op zondag 1
september om 11 uur. De kinderen en hun ouders worden om 9.30
uur verwacht voor de eerste kennismaking en catechese.

De familiemissen zijn elke eerste zondag van de maand om 11 uur in
de Augustinuskerk. Op die zondagen is er dan ook catechese en na
afloop van de H. Mis gezellig samenzijn met wat te eten.

1
Jamiliezondag

le zondag van de maa
9:35u Catechese(lessen voor kinderen en
geloofsinspiratie voor volwassenen
11:00 Heilige Mis (eigentijds voor alle leeftijden)

\ 12:00 Gezamenlijke lunch en koffie drinken |

Sommige activiteiten vinden plaats in het KBO-gebouw
(naast de kerk - Molenstraat 42)

N
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Maandag 9 september
Bedevaart naar KEVELAER

Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer
trekt elk jaar heel veel bezoekers. De
groepsreis vanuit Sittard-Geleen
wordt al sinds jaar en dag georgani-
seerd door Broederschap Sittard-
Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart op
maandag 9 september. Gaat u ook
mee? Er zijn twee opstapplaatsen in
Geleen: busstation Rijksweg Centrum
en de Bloemenmarkt in Lindenheuvel.
Vertrektijd + 8 uur.

Na aankomst in Kevelaer is er om 10.30
uur een Plechtige Hoogmis in de
Basiliek met daarna een processie naar
de Kaarsenkapel. In de middag is er om
15.00 uur een Grote Kruisweg in het Mariapark en een kleine Kruisweg
in de Pac Christikapel. Afsluitend is er om 17.30 uur een Plechtig Lof
in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong. Aansluitend
trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we naar
de bussen voor de terugreis. Tussen de plechtigheden is er voldoende
tijd voor ontspanning in Kevelaer.

Aanmelden voor busreis of voettocht

Buskaarten a € 28,-- per persoon zijn tot vrijdag 23 augustus
verkrijgbaar bij: mevr. M. Smeets-Vranken, Brittanniélaan 3, 6162 KM
Geleen, tel. (046) 4753308; parochiekantoor, Prins de Lignestraat 31,
6161 CX Geleen, tel. (046) 4743420. Geef bij aanmelding duidelijk uw
opstapplaats aan! Denk ook aan een geldig paspoort/identiteitsbewijs.
Ook dit jaar is er een meerdaagse wandelpelgrimage van Sittard naar
Kevelaer. Vertrek vanuit de Grote Kerk in Sittard op 5 september.

Op 9 september sluiten de wandelaars aan bij ons dagprogramma.
Aanmelden bij René Haustermans renehaustermans@gmail.com

Meer informatie?
Bel met Tjeu Wetzels 06-27822186, of stuur een bericht naar:
broederschap.sittard@gmail.com
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MIVA-kerkcollecte 2024
Kraamkliniek heeft dringend ambulance nodig

Op 24 en 25 augustus vindt de MIVA-collecte plaats in onze
kerken. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor
levensreddende geboortezorg in afgelegen Zambia. Met regelmaat
moeten vrouwen hun baby hier langs de kant van de weg ter
wereld brengen. Een ambulance kan onnodige sterfte voorkomen.

Nieuw leven en de dood liggen soms heel dicht bij elkaar
Verloskundige Zelly voelt zich machteloos. Haar kraamkliniek heeft
namelijk geen vervoer. Zonder ambulance kan zij in noodsituaties
niets doen. Vrouwen kunnen, als ze veel geluk hebben, achter op een
ossenkar naar het grote ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal
zijn ze aan hun lot overgelaten. Het verschil tussen nieuw leven en de
dood ligt hier heel dicht bij elkaar. Tijdens de kerkcollecte in augustus
zamelt MIVA daarom geld in voor een ambulance bij de kliniek van
Zelly. Zodat geen (nieuwe) levens meer verloren hoeven te gaan.

miva

Op weg met eeh missie

Doneer
en red
levens

Meer informatie en meteen steunen

Op www.miva.nl leest u meer over het werk van verloskundige Zelly.
Wilt u Zelly steunen? Scan dan onderstaande QR-code en doneer.
Uiteraard kunt u ook in de kerk doneren tijdens de extra collecte voor
MIVA/Hartelijk dank!
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Zondag 13 oktober 14.00 uur Volkshoes
Harmonie Lindenheuvel ") Harmonie
& Vocal Sollys in concert Lindenheuvel

Zondag 13 oktober geeft Harmonie Lindenheuvel haar jaarlijkse
Najaarsconcert. Dit jaar in samenwerking met zangkoor Vocal Sollys.
Tijdens dit concert worden de echtparen, wonend of afkomstig uit de wijk
Lindenheuvel, die in 2024 hun gouden of diamanten huwelijk vieren, in het
zonnetje gezet. Het concert vindt plaats in 't Volkshoes, Pastoor
Schoenmaeckersstraat 8 en begint om 14.00 uur. Het is voor iedereen
gratis toegankelijk. Een vrije gave wordt op prijs gesteld.

Aanmelden

Het bestuur van Harmonie Lindenheuvel vraagt echtparen, die op
zondag 13 oktober a.s. willen komen genieten van dit speciale
concert, zich uiterlijk 29 september aan te melden bij Marie-José
Bouten, Lindenlaan 15 Geleen. Dat kan via e-mail
harmonielindenheuvel@gmail.com of een telefoontje of app naar
06 -12662832. Van harte welkom!

o Vocal
gy Sollis
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Nieuwe Bisschop
Inbezitneming zetel op 24 augustus

Onze nieuwe bisschop Mgr. Van den Hout zal de zetel van het
bisdom Roermond officieel in bezit nemen op zaterdag 24
augustus. Dit gebeurt tijdens een pontificale eucharistieviering in
de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Omdat Mgr. Van den
Hout al bisschop is, hoeft er geen wijding plaats te vinden.

Een diocesane bisschop bekleedt een eigen bisschopszetel. Dat is niet
zomaar een spreekwoordelijke term, maar daadwerkelijk een stoel,
een troon. Deze zetel heet in kerkelijke taal cathedra. De kerk waar de
cathedra staat wordt kathedraal genoemd. De cathedra van het bisdom
Roermond staat in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond.

Op 10 augustus vorig jaar kreeg Mgr. Harrie Smeets eervol ontslag als
bisschop van Roermond. Sindsdien was de zetel vacant, zoals dat
wordt genoemd. Met de benoeming van Mgr. Van den Hout is er een
nieuwe bisschop. De benoeming is officieel ingegaan op 21 juni, maar
hij moet de zetel wel nog in bezit nemen. Dat gebeurt op zaterdag 24
augustus. Bij die gelegenheid moet ook de officiéle bul waarmee paus
Franciscus hem heeft benoemd aan het kathedraal kapittel worden
getoond. Vanaf dat moment neemt de nieuwe bisschop het bestuur
van het bisdom officieel op zich.

12



Stadsparochie Misintenties

(\\} GELEEN alle kerken

Marcellinus & Petrus 27 juli t/m 13 sept 2024

St. Augustinus Lutterade
Prins de Lignestraat

Zondag 28 juli 9.30u H. Mis Zwd. Tiny Heuts.

Maandag 29 juli 9.00u H. Mis

Woensdag 31 juli 19.00u H. Mis

Vrijdag 2 augustus 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

T.e.v. het Heilig Hart van Jezus.

Zondag 4 augustus 11.00u Familiezondag Frans Lemmens; Gertrud
Kanke (vrj); Els Eijwoudt-Maesen; Marc Frusch (vrj en jrd).

Maandag 5 augustus 9.00u H. Mis

Woensdag 7 augustus 19.00u H. Mis

Levenden en overledenen van de familie Zaicsek.

Vrijdag 9 augustus 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

1% Jrd. Zuster Mechtild; voor de priesters en voor goede roepingen.
Zondag 11 augustus 9.30u H. Mis Jrd. Jos Limpens.

Maandag 12 augustus 9.00u H. Mis

Woensdag 14 augustus 19.00u H. Mis

Voor de zielenrust van Maria Hennekens.

Donderdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming 19.00u H. Mis
met Schola Gregoriana

Door Roekx-Jagersma; in liefdevolle herinnering Tilly Baranyai-Lenssen.
Vrijdag 16 augustus 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

Ter ere van St. Cornelius en voor het welzijn van de leden van het
broederschap.

Zondag 18 augustus 9.30u H. Mis

Bij gelegenheid van een 40-jarig huwelijk.

Maandag 19 augustus 9.00u H. Mis

Woensdag 21 augustus 19.00u H. Mis

Vrijdag 23 augustus 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

Voor de zieken van onze parochie en voor allen aan wie wij ons gebed
beloofd hebben.

Zondag 25 augustus 9.30u H. Mis (MIVA-collecte)

Maandag 26 augustus 9.00u H. Mis

Woensdag 28 augustus 19.00u H. Mis Patroonsfeest

Vrijdag 30 augustus 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis
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Zondag 1 september 11.00u Familiemis zwd. Frieda Werlemann-Verdier;
jrd. Pierre Willems; Ouders Penders-Schreurs; Els Eijwoudt-Maesen; Hub en
Tiny Heuts.

Maandag 2 september 9.00u H. Mis

Woensdag 4 september 19.00u H. Mis

Levenden en overledenen van de familie Zaicsek.

Vrijdag 6 september 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

T.e.v. het Heilig Hart van Jezus.

Zondag 8 september 9.30u H. Mis met St. Caecilia Jrd. Was Stevens-
Gruijthuijsen; ouders van zuster Hermana.

Maandag 9 september 9.00u H. Mis

Woensdag 11 september 19.00u H. Mis Jrd. Herman Stieve.

Vrijdag 13 september 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

! H. H. Marcellinus & Petrus Oud-Geleen
A Leursstraat
ki

Zaterdag 27 juli 17.30u H. Mis Ella Janssen-Vroemen; ouders
Quaedackers-Willen en ouders Vreuls- Beckers.

Donderdag 1 augustus 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen.
Zaterdag 3 augustus 17.30u Géén H. Mis Familiezondag Augustinus
Donderdag 8 augustus 9.00u H. Mis

Frits van Cruchten en Fien Ramaekers.

Zaterdag 10 augustus 17.30u H. Mis Ouders Waelpoel-Janssen
Donderdag 15 augustus 9.00u Géén H. Mis in deze kerk

19.00u H. Mis in St. Augustinus i.v.m. Maria ten Hemelopneming
Zaterdag 17 augustus 17.30u H. Mis

Jrd. José Pepels-Jennen en voor ouders Pepels-Curvers;

Kurt von Morgen; Huub Mommers en Mia Zelis en Petrus Mommers, Maria
Lincken en Maria Mommers; Els Licker-Evers.

Donderdag 22 augustus 9.00u H. Mis

Voor onze scholieren bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Zaterdag 24 augustus 17.30u H. Mis (M/IVA-collecte)

Donderdag 29 augustus 9.00u H. Mis

Zaterdag 31 augustus 17.30u Géén H. Mis Familiezondag Augustinus
Donderdag 5 september 9.00u H. Mis Ouders Schols-Nass; Jac en Jeanne
Solberg-Nelissen.

Zaterdag 7 september 17.30u H. Mis met Schola Gregoriana
Jrd. Pastoor van Hout; jrd. Jan Salden; fam. Daemen-Romkens en
Brouwers; Els Liicker-Evers; Kurt von Morgen.

Donderdag 12 september 9.00u H. Mis Frits van Cruchten en Fien
Ramaekers.
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Onze Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
Bloemenmarkt Lindenheuvel

Zaterdag 27 juli 19.00u H. Mis

Zaterdag 3 augustus 19.00u Géén H. Mis Familiezondag Augustinus
Zaterdag 10 augustus 19.00u H. Mis

Jo Houben; Lambert en Tiny Krause-Kortooms

Zaterdag 17 augustus 19.00u H. Mis

Zaterdag 24 augustus 19.00u H. Mis (MIVA-collecte)

Zaterdag 31 augustus 19.00u Géén H. Mis Familiezondag Augustinus
Vrijdag 6 september 15.30u Huwelijksmis

Mitchell Schmidt en Myrna Bos

Zaterdag 7 september 19.00u H. Mis

Christus Koning
Kluis

Zondag 28 juli 11.00u H. Mis Thea Severens-Suijker (jrd); voor de
overleden ouders Venselaar-Schroots en voor een bijzondere intentie.
Zondag 4 augustus 11.00u Géén H. Mis Familiezondag in Augustinus.
Zondag 11 augustus 11.00u H. Mis

Zondag 18 augustus 11.00u H. Mis

Zondag 25 augustus 11.00u H. Mis

(MIVA-collecte) Maria Mevis-Reichel (zwd).

Zondag 1 september 11.00u Géén H. Mis Familiezondag Augustinus.
Zondag 8 september 11.00u H. Mis

Overleden ouders Leo en Lenie Troquet (jrd) en dochter Marian.

Opgeven Misintenties en aanleveren kopij

Misintenties voor het volgende parochieblad - periode 14 sept. t/m
25 okt. - kunt u t/m 30 augustus a.s. opgeven. Misintenties voor
een doordeweekse H. Mis kosten € 15,00 Misintenties voor een H.
Mis in het weekend kosten € 30,00. Voor de overige stipendia
verwijzen wij u naar de website van de parochie
www.stadsparochiegeleen.nl Heeft u kopij of wilt u reageren op
artikelen geef dat dan voor 30 augustus door via het
parochiekantoor parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl

Het parochiekantoor is van 29-07 t/m 18-08 alleen op dinsdag en
vrijdag bereikbaar.
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\) Stadsparochie

122 GELEEN

Marcellinus & Petrus

Pastoraal team

Pastoor Rainer Kanke

Kapelaan Arulraj Mariasusai

Prins de Lignestraat 31, 6161 CX
046-4746266 (pastoor)

046-3030134 (kapelaan)
pastoor@stadsparochiegeleen.nl
kapelaanarul@gmail.com

Neem voor een ziekenzalving altijd
rechtstreeks contact op met pastoor
of kapelaan.

Priesterwachtdienst

In noodgevallen als bovenstaande
priesters niet bereikbaar zijn:
Klooster Sancta Maria Molenstraat 44
046-4789500

Parochiekantoor

Prins de Lignestraat 31, 6161 CX
046-474 34 20
parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl
ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 u.

Diaken /. Sietzema

Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO
046-437 8113
Jsietzemaigso@gmail.com
Catecheet zuster Mary Amata
Geldersestraat 39 6136 AS Sittard
Klooster: 046 426 6874
Ziekencommunie/bezoek

Thuis de ziekencommunie ontvangen
(1€ vrijdag vd maand)?

Geef het door aan parochiekantoor.
Parochianen bezoeken parochianen
Thuis bezoek ontvangen van een
mede-parochiaan voor een praatje of
een goed gesprek? Neem contact op
met diaken Jan Sietzema.

Kerkbestuur
Prins de Lignestraat 31, 6161 CX

046-474 34 20
kerkbestuur@stadsparochiegeleen.n!

Kerngroepen

St. Augustinuskerk

PH Prins de Lignestraat 31 6161CX
NL14INGB0001055031
NL20RABO0130503592

Kerkhof NL84RABO01705116 42
Contactpersoon:

Ans Poeth 06-15291749
bertenans@kpnmail.nl

HH Marcellinus & Petrus kerk
PH Leursstraat 3 6166 CL

Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.
NL27RABO0116000511
NL21INGBo0o01033274

Kerkhof NLsoRABO0300866771
Contactpersoon:

Marlies Selker 06-23818869
em.selker@ziggo.nl

OLAB-kerk
NL42INGBoo01038522
NLg4RABO0130501581
Contactpersoon:

Theo de Meijer 046 - 410 40 00
theodemeijer@gmail.com

Christus Koningkerk

PH Kluis 21 6165 EL
NL35RABO01160012 40 (CK)
NL49RABO0116000503 (PvA)
Contactpersoon:

Math van de Vin 06 - 23311352
van.de.vin@home.n|




